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Ik neem heden de hemel en de aarde tegen u tot getuigen; het leven en de
dood stel ik u voor, de zegen en de vioek; kies dan het leven, opdat gij leeft,
gij en uw nageslacht. Deut. 30:19

Sjalom vrienden van Shoresh!

Een half jaar na de sjabbat en Simchat Tora van 7 oktober, op de dag
precies 50 jaar nadat de Jom Hakipoeriem-oorlog uitbrak, voert Israél
opnieuw een onafhankelijkheidsoorlog tegen dezelfde vijand en dezelfde
ideologie: de islamitische jihad. Deze ideologie wordt gesteund door alle
extremistische regiems en alle extremistische terreurgroeperingen die
werkzaam zijn binnen en buiten Israél. De oorlog strekt zich niet alleen uit tot
Gaza (waar in vrijwel iedere huis munitie ligt en diepe schachten zijn
geconstrueerd die tot een labyrint aan tunnels leiden die onder heel Gaza
lopen, en waarvan alleen Hamas gebruik mag maken - de Gazaanse
bevolking beslist niet, zelfs niet om er te schuilen), ook in de steden van de
Palestijnse Autoriteit waar Hamas actief is en in Zuid-Libanon waar de nog
veel beter georganiseerde Hezbollah heel Libanon gekaapt heeft voert IDF
actief oorlog. In heel Israél worden Joodse dorpen bewaakt vanwege de
angst dat Israélische Arabieren gemobiliseerd worden om de aanval van 7
oktober massaal te kopiéren in de naastliggende Joodse dorpen.

Voor even was de westerse samenleving geschokt en reageerde het met
empathie op wat Israél doormaakte, maar heel snel is de stemming
omgeslagen in blinde veroordeling van Israél op basis van nepnieuws en
leugens die Hamas verspreidt over wat er in Gaza gebeurt. De media
geloven alle leugens van Hamas en publiceren ze zonder ze op waarheid te
checken, en op basis daarvan wordt Israél veroordeeld. Antisemitisme is
gemuteerd tot Antizionisme en dat mag blijkbaar ongestraft doorwoekeren.
Tegen nepnieuws en leugens kan Israél moeilijk ten strijde trekken, en
daarmee hoopt Hamas Israél te kunnen stoppen. En het lukt hun aardig
omdat de Amerikaanse regering direct gelooft wat Hamas aan nepnieuws
verspreidt. Amerika heeft de oorlog drie maanden ‘on hold’ gezet. Daardoor
duurt de oorlog langer en vallen er onnodig meer slachtoffers. Hamas heeft
er handig van geprofiteerd.

Ismaél en Esau trekken op tegen Israél

Alles wat er op dit moment gaande is, heeft diepe wortels die we in de Tora
en de profeten kunnen nalezen. De wereld bevindt zich op de vooravond van
het 7e millennium — het millennium waarin God als Koning zal regeren. In de
Bijbel staat dat deze tijd een chaotische tijd zal zijn, met vele conflicten en
rampen van wereldformaat. Voor wie afgestemd is op Gods tijdlijn, kan de
voetsporen van de Messias waarnemen.

Ismaél erkent niet dat Israél erfgenaam is van het land Kanaén en doet er
alles aan om Israél te hinderen, en om de komst van de Messias uit te

stellen. In onze tijd vervullen Hamas, Hezbollah en Iran de rol van Amalek en
Haman uit de Bijbel. Zij zijn erop uit om alle joden uit te roeien en daarna alle
christenen, en ze willen de hele westerse samenleving onderwerpen aan de
Islam. Dit is wat ze openlijk verkondigen en al jarenlang uitvoeren. Helaas
gelooft de meerderheid van de westerse wereld hun woorden niet. Wie dit
niet inziet is met blindheid geslagen. Nu is hun kwaad ontmaskerd en
zichtbaar geworden. Niemand kan nu nog zeggen: “lk heb het niet
geweten!”

Esau heeft zijn eerstgeboorterecht verkocht aan zijn broer Jacob — Israél. De
rivaliteit tussen Esau en Jacob is nog steeds aanwezig. Esau wil heersen
over Israél. Alleen vanuit de positie van overheersing kan Esau Israél
enigszins erkenning geven. Ook erkent Esau Israéls uitverkiezing niet, maar
Esau maakt geen harde claim op Eretz Jisraél, wat Ismaél wel doet.

In het Joodse denken staat Esau symbool voor de Grieks-Romeinse wereld,
en daaruit voortgekomen christelijke samenleving. Het kenmerk van Esau is
dat het superieur moet zijn over de Joden, over Israél. Dit is heel herkenbaar
in de hedendaagse handelwijze van Amerika en van Europa ten opzichte van
Israél. De vriendschap is duidelijk voorwaardelijk en heeft haar grenzen wat
haar steun aangaat. Israél kan niet op die steun rekenen, want deze kan
stante pede opgezegd worden. Net als Jacob deed, moet Israél zijn eigen
koers aanhouden en zich niet laten verleiden tot verdragen met Esau.

Israél heeft de opdracht van God om zich niet te vermengen met andere
volken; om helder onderscheid te kunnen maken tussen goed en kwaad, en
om Gods onderwijzing in de Tora stipt uit te voeren, zodat zij het licht voor de
natién kunnen zijn. Israél zoekt geen oorlog, wil vreedzaam samenleven met
zijn buurlanden, en zorgt goed voor alle vreemdelingen die in het land
wonen. Het wil maar één ding van de anderen: laat Israél Israél zijn.

Een kleine groep christengelovigen en andersgelovigen verbindt zich met het
Joodse volk en heeft het Joodse volk onvoorwaardelijk lief. Ik hoop dat alle
lezers van deze nieuwsbrief tot die groep behoren. Dit zijn de mensen die de
tsietsiet van de joodse man grijpen en vragen om hen te onderwijzen in de
Tora en de profeten. Dit is wat Israél nu van ons allen nodig heeft:
onvoorwaardelijke liefde en erkenning dat Joden Joden mogen blijven en de
opdracht kunnen uitvoeren die ze van Eeuwige hebben ontvangen.

Jom Ha&tsmaoet

Op 14 meivierde Israél 76 jaar onafhankelijkheid. De viering was sober en
ingetogen, anders dan anders. Maar gevierd werd het wel. Want ondanks
alle tegenslagen en verdriet heeft Israél een land, een eigen cultuur, een
eigen taal, een eigen geloof en nog veel meer om de Eeuwige dankbaar
voor te zijn. De afschuwelijke slachting van onschuldige burgers op die
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onvergetelijke sjabbat-ochtend op het slotfeest van Soekot feest en Simchat
Tora van 7 oktober 2023 heeft iedereen in Israél heel diep geraakt. ledereen
draagt er gevolgen ervan, in het bijzonder alle gezinnen en families van de
vermoorde en ontvoerde geliefden, maar ook de gevallen soldaten, de
ontheemden die niet naar hun eigen huis kunnen, enzovoort. Israél wordt
bedekt door een zee van verdriet, en er is nog nauwelijks tijd en gelegenheid
geweest om dat verdriet te kunnen verwerken. Zolang de oorlog voortduurt, blijft
het verdriet dag in dag uit groeien. Er is nog geen licht aan het einde van deze
donkere tunnel te zien.

Jom HaZikaron het herdenken van de gevallen soldaten vindt altijd een dag
voorafgaand aan de viering van de onafhankelijkheid plaats. Deze keer werd de
aandacht verplaatst naar alle gevallenen van 7 oktober en van de voortgaande
oorlog. In iedere stad en dorp worden de gestorvenen van die plaats heel
persoonlijk herdacht. Vrijwel iedereen doet aan deze herdenking mee. De
persoonlijke herinneringen van de familie en geliefden die zijn gesneuveld of
vermoord zijn hartverscheurend, maar toch breekt in ieder verhaal weer een
straal van hoop en licht door. ledereen die stierf voor het land en voor het volk —
voor de heiliging van Gods Naam - is een held. Op deze dag vallen de
onderlinge verschillen tussen de mensen weg. Deze dag verbindt het hele volk,
en iedereen weet dat Israél een existentiéle oorlog moet voeren en dat deze
oorlog onvermijdelijk slachtoffers kost. Niemand trekt zich terug van zijn
verantwoordelijkheid om zijn eigen land te verdedigen. Hoe hoog de prijs ervoor
ook zal zijn. Dat is de kracht van de Joodse ziel die in de Tora van de Eeuwige
stevig verankerd is. Kies voor het leven en Gods gerechtigheid!
Timek Kolman
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Open Studio - Dit is een tweewekelijks programma waarin kinderen bij wie de
diagnose nog niet is gesteld, onder begeleiding van ervaren therapeuten, in
groepsverband beeldende therapie kunnen volgen. De noodzaak van een formele
diagnose wordt door de therapeuten van groot belang geacht om de juiste
vervolgbehandeling op weg naar genezing te kunnen kiezen.

Therapie voor het hele gezin - De staf van het SICF heeft bemerkt dat de leden van
gezinnen verdeeld raakten over de oorlog en het spervuur van terroristische
aanslagen. Via ons speciaal op maat gemaakte therapieprogramma komen de

overlevenden van het bloedbad van 7 oktober samen als gezin en werken  mssscesm
T

ze gezamenlijk aan de verwerking van hun trauma’s. Zo kunnen ze de
totale ontreddering in hun leven de baas worden. Nu meer dan ooit ®

Project
Sjilo therapie

moeten we de kinderen van Israél helpen.

Uitkeringen aan projecten (periode maart-mei2024)

2203 Operatie Mosje, Be’ad Chaim € 7.000,-
2207 Red Carpet Tel Aviv, Abundant Life € 1.500,-
2208  Vrijwilligerswerk, Lema’ancha € 1.500,-
2013  Netiviya HaMotsi voedselbank, Jerusalem € 2.000,-
2214  Noam Eliezer Jeruzalem, Jitschak Naki € 6.000,-
2218 Single Mothers Fund, Ma’ayan, Kfar Saba € 1.500,-
2222 Therapie terreurslachtoffers, Shilo € 2.000,-
2224 Sjoa overlevenden, Lechaim-to-life € 3.000,-
2226  Tehuis voor risicolopende meisjes in Beér Sjeva € 2.800,-
2400 Noodhulp oorlog, Lechaim-to-life € 3.000,-
2400 Noodhulp oorlog, Netiviya, Jeruzalem € 2.000,-
2400 Noodhulp, Be’ad Chaim € 2.000,-
2400 Noodhulp, Therapie Shilo € 1.000,-
2400 Noodhulp, Red Carpet Tel Aviv € 500, -
Hartelijk dank voor uw donaties!
Kesji en Moadi

Colofon

Stichting Shoresh

Dhr. Anton de Ruiter

085-1045163
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Shoresh Israél kalender 2025 / 5785

'De wildernis zal jubelen en bloeien’

Dit is het thema van de nieuwe
kalender, dat dit jaar in teken staat van
de Negev. Het zuidelijke deel van
Israél, de Negev-woestijn, is een
uniek gebied. Dit is de landstreek §
waarin Abraham rondtrok, en waar ook
de stad Be'er Sjeva is, waar hij woonde
(Genesis 21:31). Meer in het heden
was de visie van David Ben-Goerion
(stichter en eerste premier van de
staat Israél) om de Negev te
ontplooien: “Hier ligt de uitdaging voor 5, 5 5
de pioniersgeest van het volk Israél.” P
Voor hem was het planten van bomen e
in de Negev een essentie van het Zionisme. Duizenden bomen zijn geplant, en
vogels bouwen er hun nesten. Hij citeerde dikwijls de profeet Jesaja dat de
woestijn weer zou bloeien (Jesaja 35:1-7).
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Israél is een klein land, en twee derde van zijn oppervlakte is de Negev. “We
kunnen ons niet permitteren om die niet te gebruiken”, zei Ben-Goerion. De
Negev is nu de enige woestijn ter wereld die kleiner van oppervlakte wordt! Het
droge gebied wordt in cultuur gebracht met druppelirrigatie. Een boer zei ooit
tegen mij: “Zet wat in de grond, doe er wat water bij en het gaat groeien.” Het
water ervoor wordt ontzilt in Asjkelon aan de Middellandse Zee. Grote
energiecentrales op zonne-energie zoals in Asjelim zorgen voor de
energievoorziening. Agricultuur levert groenten, fruit en melk voor heel Israél en
voor de export.

Israél is daar niet de eerste in. Lang geleden faciliteerden de Nabateeérs de
karavanen die de Negev doorkruisten van India naar de Middellandse Zee. Ze
wisten als geen ander hoe ze de schaarse regen en de bronnen konden
benutten, en zij bouwden steden als Petra (Jordanié), Avdat, Sjifta en Nitsana.
In dit gebied wonen tot op de huidige dag 300.000 bedoeienen met hun
kudden, veelal in illegale dorpen. En er bevinden zich veel militaire
oefenterreinen en bases, van waaruit de IDF het land verdedigt. De Negev is
echter ook een prachtig natuurgebied met unieke oasen, bronnen en riviertjes,
zoals En Avdat. Het beeld van de woestijn verdient dan ook enige bijstelling. Een
betere benaming is ‘wildernis’.

Het dorp naast Nitsana is Kadesj Barnea, de plaats van waaruit de verspieders,
onder wie Jozua en Kaleb, het Beloofde Land verkenden en terugkwamen met
een enorme druiventros, daarmee bewijzend dat het een land van overvioed was
(Exodus 13:23). Vandaag de dag groeien er weer tomaten, komkommers,
aubergines, aardappels, kruiden, granaatappels, druiven en andere groenten
en vruchten. De wijnen zijn van hoge kwaliteit en de dorpen wachten op nieuwe
inwoners die het land verder ontwikkelen. Wereldwijd wordt de uitbreiding van
de woestijnen gevreesd, maar Israél heeft de oplossing.

De foto’s in de nieuwe kalender voor 2025 / 5785 zijn allemaal gemaakt in de
Negev. Het toont de enorme verscheidenheid in dit gebied, de droge woestheid
en de ontwikkeling in de moderne tijd. De pioniersgedachte van Ben-Goerion en
~m de profetieén zijn werkelijkheid geworden. Am Israél chai! (Het volk
2 Israél leeft!)

De nieuwe kalender kost €10 (plus €5,50 verzendkosten) en is te
bestellen via de website. U krijgt hem dan eind augustus toegestuurd.

Bestellen
Kalender 2025

Bankrekening van Stichting Shoresh te Wierden:

IBAN: NL45INGBO009107219
BIC: INGBNL2A
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